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Het vraagt nogal wat om (eind)verantwoordelijkheid te nemen. Het is niet altijd gemakkelijk 

en het kan eenzaam zijn. Zeker als onzekerheden, risico’s, transparantie en weerstand 

toenemen. Een van de eigenschappen om stevig te blijven staan is moed. Deze klassieke 

deugd maakt dat een leider de realiteit onder ogen durft te zien en doet wat noodzakelijk is. 

Geen water bij de wijn doen maar klare wijn schenken. Niet de lastige dossiers uit de weg 

gaan uit angst of spanning, maar lef tonen en ergens vol voor staan en het aangaan. 

 

En zegt eens eerlijk: hoe vaak sta jijzelf stil bij je eigen moed-factor? 

 

Op een deel van de leiderschapsdag staat bovenstaande vraag centraal en gaan wij met elkaar 

in gesprek over het thema moed. Wat is moed? Wat is het gevolg van laf en/of roekeloos 

leiderschap? Het is geen gemakkelijk onderwerp maar één ding zeker: een leider die de moed 

heeft om zijn eigen laffe kantjes onder ogen te zien maakt een goed begin. Op deze dag horen 

wij ook graag er bij jou speelt als het gaat om moed.  

 

Wie is er in jouw ogen een voorbeeld van moed? En wat is hier de reden van?  

 

Graag jouw antwoorden plus een foto van deze persoon voor vrijdag 23 september e-mailen 

naar info@vandenbergtraining.nl 

 

 

 

 

 

“Moed maakt alle andere eigenschappen mogelijk” 

- Winston Churchill 
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